
Het burgerpanel van STAPambassadeurs 

Wie zijn we? 

 

Hanne Van Vlierberghen  

 
Ik ben Hanne Van Vlierberghe uit Petegem-aan-de-Leie, en woon nog maar een tweetal jaar in het mooie Deinze. 
Bij de eerste lockdown heb ik, zoals vele anderen, Deinze en al haar deelgemeenten te voet leren kennen. Lange 
wandelingen zijn niet altijd mogelijk door tijdsgebrek, maar elke stap telt voor mij! Momenteel haal ik mijn meeste 
beweging uit mijn dagelijkse wandeling naar het station en kleine avondtripjes in de buurt langs de stille wegen. Ik 
wil er graag zijn voor alle nieuwe inwoners van Deinze, voor de inwoners die klein willen beginnen en op zoek zijn 
naar korte routes na het werk, maar zeker ook voor de avonturiers, die op zoek zijn naar de uitdagende routes 
voor een (ont)spannende wandeling! 
 

Olivier De Greve  

 
Olivier De Greve, 42 jaar, Landegem - Gepassioneerd door 'gezondheid'... het is een rode draad in mijn leven en 
tracht anderen daar stap voor stap voor te inspireren - Je kan me regelmatig vinden op diverse looproutes, 
padelvelden of op een skipiste - Daarnaast fervent supporter van mijn kinderen met hun activiteiten 
 

 
 

 Pauline Deprez  

 
Ik ben 31 jaar en woon samen met mijn man en onze hond Arthur in het centrum van Deinze sinds 2015. 
Ik werk als zelfstandig podoloog, en deeltijds als administratief medewerker Medische Beeldvorming in AZ Sint-
Vincentius Deinze. 
In mijn vrije tijd ben ik vnl. sportief bezig: competitief endurance (d.i. langeafstands paardrijden) en hardlopen. 
Vanuit mijn opleiding ken ik de vele fysieke en medische voordelen van (meer) bewegen, bij álle leeftijdsgroepen. 
Ook het mentale aspect van beweging mag zeker niet onderschat worden in deze drukke tijden.  
Ik probeer om de auto wat vaker aan de kant te laten staan, wat beter is voor het klimaat (en de portemonnee).  
Op deze manier kunnen we de lokale economie wat meer steunen. 
 

  
Johny Heirman 
 
Dol op gezelschapsspellen 
Gedreven, maar wel een tikkeltje 
competitief 
Vind de natuur prachtig 
Hou van reizen en andere culturen 
Geschiedenis is wel mijn ding 

 
Katrien Delanote 

 
zot van wandelen, liefst veel kilometers 

zot van buiten zijn in de natuur 
zot van op stap gaan met vrienden 
ook zot van zingen, skiën, katten … 
zot van de Wandel3Daagse Deinze 

 

                                        
Rolande Engelen 
 
Ik ben Rolande, Actieve en sociale senior. Nog niet lang woonachtig in Deinze, maar zeer geïnteresseerd in alles 
wat mijn nieuwe woonplaats betreft. Ik ben lid van verschillende verenigingen o.a. wandelclub WND en 
vrijwilliger in het mooie Leietheater. 

 

 Martine Van Moer  

 
Ik hou van : mijn gezin, familie & vrienden!  
Vrije tijd : fietsen is een uit de hand gelopen hobby. Tijdens de week, in het weekend en tijdens ons verlof. 
Met andere woorden zo veel mogelijk. Voor de fun met vrienden, functioneel (naar het werk of voor 
boodschappen), als training of gewoon om te genieten van wat de natuur ons te bieden heeft. Fietsen houdt 
me fit en geeft me de energie die nodig is om gezwind aan de week te beginnen.  
Levenswijsheid: “onmogelijk bestaat niet” en “bij ons is het glas altijd half vol”, en dit zowel thuis als op het 
werk. 
Motto: een gezonde geest in een gezond lichaam  
Quote: “op het pad van kleine stapjes worden grote dromen waar”…. dus “elke stap telt”! 

 


